
Groeten vanuit Vaals 

 

Hoe gaat het met jullie? Een vraag die op een heleboel kerstkaarten en in brieven die we ontvingen 

werd gesteld. Het antwoord luidt: naar omstandigheden goed. 

Op vrijdag ging ik onderuit en op zaterdag ben ik geopereerd in het Universiteitsziekenhuis Aken. 

Wat daarbij echt opviel was dat de Covid-benadering in Duitsland totaal verschilde van die in 

Nederland. Zonder geldige test bv. kwam je het ziekenhuis niet binnen. En omdat ik bij de opname 

ook getest werd bleek ik positief te zijn (zonder dat ik ergens last van had), hetgeen me een paar 

extra ziekenhuisdagen opleverde. Je mocht pas weg als de test liet zien dat er geen gevaar meer 

was. 

 

Na de operatie mag je een aantal weken eigenlijk niets doen. Hooguit voorzichtig wat lopen, met 

een looprek. We zijn nu net begonnen met fysiotherapie. Kleine oefeningetjes die dat been weer in 

beweging moeten krijgen. Ik heb het gevoel dat dat langzaam op gang begint te komen. 

 

Wat me opvalt in de vele reacties ( ik heb veel meer kerstgroeten en brieven gekregen dan ik de 

laatste jaren ontving) is dat er in onze gemeente meer mensen met een gerepareerde heup rondlopen 

dan gedacht. De verhalen daarbij zijn dat men langzaam maar zeker weer opgekrabbeld is. Iets wat 

me moed geeft om door te gaan met de oefeningen van de fysiotherapeut. En verder leer je ook dat 

je geduld moet hebben. Het komt niet van vandaag op morgen in orde. 

 

Wat het kerkelijk werk betreft is het gek om van een afstand toe te kijken. Via kerkdienst gemist 

blijf je wel verbonden, maar het is toch heel anders dan dat je gewoon aanwezig bent, of zelf 

voorgaat. En verder is het ook goed om er vast aan te wennen dat een aantal zaken opgelost moeten 

worden, zonder dat jij er bij betrokken bent.  

 

Zo gaan we dan af op kerst en de jaarwisseling. Vanuit het ‘verre’ Vaals wensen Rita en ik iedereen 

goede feestdagen toe. We leven op afstand mee. En als er toevallig tijdens de kerstvakantie iemand 

in de buurt komt. We hebben net een nieuwe koffiezetapparaat gekocht. Er is dus altijd koffie. 

 

Met hartelijke groet, Rita en Kees Hollemans 

 

 

 


